
‘Hoe een utopisch geloof letterlijk blind kan maken voor de harde 
feiten, blijkt uit de diepe overtuiging waarmee Alan Greenspan alle 
economische gegevens die op een kredietcrisis wezen, bewust 
negeerde.’ 

- Hans Achterhuis 

Veel mensen denken dat de vrije markt een objectief proces is dat 
niemand heeft bedacht en uitgevoerd. Niemand lijkt verantwoor- 
delijk te zijn voor de ideologie en de utopie erachter. Er zou geen 
‘kapitalistisch manifest’ bestaan. 

Hans Achterhuis laat zien dat een dergelijk manifest wel degelijk 
bestaat. Dat is de fascinerende roman Atlas Shrugged (1957), geschre- 
ven door een in Amerika zeer invloedrijke filosofe van wie wij in 
Europa de naam nauwelijks kennen: Ayn Rand. Atlas Shrugged geldt 
in de vs na de Bijbel als het belangrijkste boek van de afgelopen eeuw. 
Het gaat over een elite van neoliberale utopisten die de bestaande 
samenleving volledig kapotmaken, waarna ze de nieuwe wereld van 
het ultrakapitalisme op kunnen bouwen. 

Met dit boek leverde Ayn Rand de blauwdruk voor Milton 
Friedman en zijn ‘Chicago Boys’, die in het Chili van Pinochet 
gebruik hebben gemaakt van de militaire coup om hun neoliberale 
utopie versneld in te kunnen voeren. Ayn Rand was bovendien de 
ideologische inspirator van niemand minder dan Alan Greenspan, 
tot 2006 de president van de Amerikaanse Federal Reserve Bank, 
waarvan de monetaire politiek in onze geglobaliseerde wereld letter- 
lijk ieder mens raakt, zoals de kredietcrisis laat zien. Deze crisis vormt 
voor Achterhuis de beslissende aanleiding om de neoliberale utopie, 
met al haar verleidelijke én verwoestende kanten, diepgaand te 
onderzoeken. 


