
In de ‘GROTE VRAGEN ’-boeken treft u antwoorden op de meest 

fundamentele vragen in de wetenschap. De ambitieuze serie vormt een 

unieke, toegankelijke en compacte samenvatting van het beste denkwerk van 

de mensheid. 

BEN IK EEN GEEST WAAROM ZOUDEN WE 
IN EEN MACHINE? GOED DOEN? 

WAT IS DE MENSELIJKE IS ALLES RELATIEF? 
NATUUR? 

VERSTRIJKT DE TIJD? 
BEN IK VRIJ? 

WAAROM GAAT ALLES 
WAT WETEN WE? STEEDS MAAR DOOR? 

ZIJN WE RATIONELE WAAROM IS ER IETS EN 
DIEREN? NIET NIETS? 

KAN IK MEZELF WAT VULT DE RUIMTE? 
VOOR DE GEK HOUDEN? 

WAT IS SCHOONHEID? 
BESTAAT ER ZOIETS ALS 
EEN MAATSCHAPPIJ? HEBBEN WE GOD NODIG? 

KUNNEN WEELKAAR WAAR DIENT HET 
BEGRIJPEN? ALLEMAAL VOOR? 

KUNNEN MACHINES WAT ZIJN MIJN RECHTEN? 

DENKEN? 
MOETEN WE BANG 
ZIJN 
VOOR DE DOOD? 
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