
‘ledereen die bereid is 
zijn emoties niet zonder 

meer voor waar aan te nemen, 
en vooral ook zij die daartoe 

niet bereid zijn, zouden 
Paul Bloom moeten lezen.’ 

Arnon Grunberg 

‘Paul Bloom is een van de 
beste denkers en meest 

heldere schrijvers op het 
gebied van de hedendaagse 

gedragswetenschappen.’ 
Steven Pinker, auteur van 

o.a. The Blank Slate en 
How the Mind Works 



We betalen grof geld voor een origineel 
schilderij, maar niet voor een exacte replica 

ervan. De gedachte aan seks met een maagd is 
opwindend voor veel mannen. We rijden 

langzamer om gruwelijke ongelukken beter te 
bekijken en gaan naar films die ons aan het 

huilen maken. De manieren waarop we 
‘genieten’ waren altijd al bizar en uiteen- 

lopend. Vanaf nu zijn ze ook verklaarbaar. 

Yale psycholoog Paul Bloom biedt aan de hand 
van onder andere de neurologie, economie, 

filosofie en pedagogiek een verrassend heldere 
kijk op dit doorgaans ongrijpbare fenomeen. 

Op vlotte en humorvolle wijze neemt hij onze 
verlangens, smaken en fascinaties onder de 

loep en brengt hij de onderliggende geheimen 
van het menselijk genieten stuk voor stuk aan 

het licht. 


