
Kijken naar kunst  is een kunst 

Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden voor een 

schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Maar als je 

langer wilt kijken, hoe moet je dat dan doen? Hoe ontwikkel je 

kijkmogelijkheden? 

Daarover gaat dit rijk geïllustreerde boek. 

Filosofe Mieke Boon en journalist Peter Henk Steenhuis 

bespreken vijftig kunstwerken uit alle tijden: van Rembrandt tot 

Mondriaan, van Duccio tot Lucian Freud. Ze hebben niet alleen 

oog voor stijl en compositie, maar stellen ook indringende vragen - 

aan de hand van filosofen als Aristoteles en Kant, Levinas en 

Plessner - over hun eigen rol als 

waarnemer. 

Dit boek biedt een scala aan perspectieven van waaruit je kunt 

'kijken naar je eigen kijken': waarnemingen kennisleer, metafysica 

en religie, ethiek en antropologie, Verlichting en Romantiek, 

genderperspectief en moderne abstractie. Het is een oefening om 

anders te leren kijken. Niet alleen naar kunst, maar ook naar jezelf 

en naar de wereld om je 

heen. 

Mieke Boon (1961) is filosoof aan de Universiteit Twente en Peter 

Henk Steenhuis (1969) is filosofieredacteur bij Trouw. 


