
Dit boek is een inleiding in het filosofisch bedrijf. Filosofie begint 
met het inzicht dat er zoiets bestaat als domme vragen. Onder dom-
heid verstaan we een inadequate of ontijdige reactie op de eisen van 
het leven of op de relevantie van een historische gebeurtenis. Dom-
heid begint bij de vragen zelf. 

Filosofie gaat uiteindelijk over het basale onderscheid tussen 
domme en interessante waarheden. Als filosoof krijg je de waarheid 
die je verdient. Wie domme vragen stelt, moet geen diepgaande en 
subtiele waarheden verwachten: clichés en triviale inzichten zijn de 
oogst. Filosofie gaat eventueel op donquichoteske wijze tekeer tegen 
die domheid. 

Tegen deze achtergrond gaat Roland Breeur in op de verhouding 
tussen tijd en bewustzijn, leven en geschiedenis, vrijheid en ver-
beelding. Hij schept op basis van gedachten van Nietzsche, Proust, 
Sartre en Deleuze een context om filosofisch over deze problemen 
na te denken. 


