
Als vuur is een eerbewijs en dankbetuiging aan Govert den 
Hartogh bij zijn emeritaat als hoogleraar Ethiek aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Er is werkelijk geen onderdeel of aspect 
van de praktische filosofie waar hij niet iets belangwekkends 
over heeft gezegd. Het brede scala van zijn belangstelling en 
expertise blijkt ook uit de uiteenlopende paden die zijn leer-
lingen onder zijn leiding hebben bewandeld. De diversiteit van 
hun bijdragen aan deze bundel is daarvan een getuigenis. Zij 
schrijven over de speltheoretische benadering van ethiek, de 
functie van het recht, apenmoraal, de rechtvaardigheid van de 
markt, ethiek en psychologie, politieke verplichting, de rechten 
van toekomstige generaties, dementie, gewoonterecht, en hulp bij 
zelfdoding. 


