
‘Zelden heb ik een boek gelezen waar zó’n sterk moreel appel van 
uitgaat. Sinds het uit is, eet ik nog wel zuivel en vis, maar geen vlees 
meer. Hoe lang dat vol te houden is? Geen idee. Maar zolang Dieren 
eten in de boekenkast staat, zal deze slimme en warmhartige schrijver 
me met z’n akelig ernstige blik blijven aanstaren.’ - Trouw 

Tot enkele jaren geleden was Jonathan Safran Foer afwisselend vegetariër en vleeseter. 

Toen hij echtgenoot en vader werd, stelde hij zichzelf de vraag: waarom eten we dieren? 

En zouden we ze ook eten als we wisten hoe ze op ons bord terechtkwamen? 

In een briljante synthese van filosofie, literatuur, wetenschap en undercover- 

journalistiek onderzoekt Foer in Dieren eten de verschillende verhalen die we onszelf 

vertellen om ons eetgedrag te rechtvaardigen - van folklore tot populaire cultuur, van 

familietradities tot westerse mythen - en laat hij zien hoe die verhalen onze 

onwetendheid in stand houden. 

Dieren eten is een boek van sterke morele gedrevenheid en grote ruimhartigheid, voor 

mensen en voor dieren. Het is geschreven met de stilistische brille en creativiteit die 

Foers vorige boeken tot bestsellers maakten. Het resultaat is een prikkelend en 

uitdagend boek, over de verhalen die ons verteld worden - en de verhalen die ons verteld 

moeten worden. 

Jonathan Safran Foer (1977) studeerde filosofie aan Prince- 

ton University. In 2002 verscheen zijn debuutroman Alles is 

verlicht, gevolgd door Extreem luid & ongelooflijk dichtbij in 

2005. Beide boeken zijn internationale bestsellers. Hij woont 

in Brooklyn met zijn vrouw en hun twee zoons. 

‘De hel van de bio-industrie wordt overtuigend beschreven, 

net als de hardnekkige tradities rondom vlees eten.’ - Elle 

‘Wat maakt hij er een pijnlijk mooi relaas van. Een knappe 

jongen die na lezing nog een hap dier door zijn keel krijgt.’ --
Algemeen Dagblad 


