Filosofie is het verlangen naar wijsheid
en wijsheid is niets anders dan kennis
waar je iets mee kunt. De geschiedenis
van de filosofie heeft een goudmijn

aan inzichten opgeleverd, van de meest

alledaagse levenswijsheden tot eeuwige,

onveranderlijke ideeén.

Op deze 5 cp’s behandelt René Gude,
directeur van de Internationale School
voor Wijsbegeerte (ISvW) en voormalig
hoofdredacteur van Filosofie Magazine,
alle bekende en minder bekende
denkers, stromingen en ideeén: van
Socrates tot Peter Sloterdijk en van

de sofisten tot de Wiener Kreis.

Met dit college krijgt u een complete
basisopleiding van 2500 jaar filosofie,
en tevens het naslagwerk Kleine
geschiedenis van de filosafie.

INHOUD

cp 1 Oudheid

cp2 Middeleeuwen & Renaissance

cp3 Zeventiende & achttiende eeuw

cD 4 Negentiende eeuw

cp5 Twintigste eeuw & hedendaagse
Silosofie

BOEK Kleine geschiedenis van

de filosofie

Voor Lukas Lansink, filosoof, 19872008
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