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ZORGEN 
M AKEN OVER 
DE TOEKOMST 

VAN DE AARDE? 
We maken ons zorgen over de toekomst. Over 
het milieu. Het voortbestaan van soorten. Zul-
len er over honderd jaar nog wel tijgers zijn? Of 
regenwouden? Zal ons land tegen die tijd on-
der water gelopen zijn? Maar onze zorgen zijn 
ook wel raadselachtig: wijzelf zullen er over 
honderd jaar immers niet meer zijn. Dit essay 
is een zoektocht naar mogelijke antwoorden 
op twee vragen. Eén: waarom maken we ons 
druk over de toekomst — de verre toekomst 
na onze dood? En twee: hoe erg is een 
toekomst zonder natuur eigenlijk? De antwoor-
den op deze vragen lijken vanzelfsprekend. 
Maar dat zijn ze niet. 
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