
‘Wreed Romeins keizer (4 letters)’. Zo kennen we Nero uit de kruis- 
woordraadsels. Hij dankt die slechte naam aan zijn brute vervolging van 
christenen, de liquidatie van senatoren, de moord op zijn moeder Agrip- 
pina en andere tirannieke daden. Het bekendste slachtoffer van Nero’s 
terreur was Seneca, die carrière had gemaakt als redenaar, literator en 
filosoof, en belast was geweest met Nero’s opvoeding. 

Lange tijd praatte Seneca Nero’s wandaden goed. Pas toen de jonge kei- 
zer hem opdroeg zichzelf te doden, nam hij volledig afstand van de 
despoot. Seneca maakte van zijn levenseinde een heropvoering van So- 
crates’ dood en werd het Romeinse icoon van filosofisch martelaarschap. 
Enkele jaren later sloeg Nero de hand aan zichzelf. Zijn zelfdoding gold 
als het verdiende ellendige einde van een tiran. 

In Nero & Seneca schetst Anton van Hooff prachtig hoe de levens van de 
keizer en de filosoof eerst nauw met elkaar verbonden waren maar gaan- 
deweg verder van elkaar verwijderd raakten. Het roept de vergelijking 
op met latere terreurregimes waarin intellectuelen voor de gewetens- 
vraag kwamen te staan hoever ze moesten meegaan met hun tirannieke 
heerser.


