
We zijn veel, veel rijker dan vorige generaties. We hebben meer eten, 
kleding, auto’s en vakanties, grotere huizen, leukere banen en een 
betere gezondheid. Maar hoewel ons inkomen meer dan verdubbeld is, 
zijn wij in het Westen niet gelukkiger dan vijftig jaar geleden. Er 
bestaan in onze tijd geavanceerde manieren om geluk te meten, en 
ontelbare wetenschappelijke onderzoeken vertellen hetzelfde verhaal. 
Waarom zijn we niet gelukkig? Wat is er nu eigenlijk aan de hand? 

Richard Layard, hoogleraar economie en oud-topadviseur van de regering-
Blair, probeert deze paradox te doorgronden. Wat moeten we doen om 
gelukkig te worden? Zijn antwoorden zijn vaak verbijsterend in hun 
eenvoud en verrassend herkenbaar. Layard biedt met even boeiende als 
heldere argumenten een baanbrekende manier van denken over de 
moderne westerse samenleving en over ons eigen leven. 

‘Indrukwekkend... Een uitstekende opsomming van de vondsten van 
deze nieuwe wetenschap.’ THE WALL STREET JOURNAL  

‘Overtuigend pleidooi voor het centraal stellen van het individuele 
geluk in het economische beleid.’ TROUW 


