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In De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin dringt Luuk van Middelaar door tot de 
meest ongrijpbare geschiedenis van onze tijd. Op meesterlijke wijze toont hij de motor van de Europese 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar. Tegelijk vormt deze onvoltooide geschiedenis de 
excellente casus om het wezen van politiek bloot te leggen. De homo politicus is een tijdkunstenaar, die in 
het rumoer van de actualiteit de brug slaat tussen verleden en toekomst en zo van een moment een 
passage maakt. 
Tien jaar na zijn succesvolle debuut Politicide, het meeslepende verhaal over de moord op de politiek in 
de Franse filosofie, verrast Luuk van Middelaar opnieuw met een wervelende en eigenzinnige 
geschiedenis van de politiek. Ditmaal buigt hij zich niet over de dood maar over de geboorte van een 
politiek lichaam. Dankzij een intrigerende zoektocht, verwant aan de filosofische aanpak van Foucault, 
komt Van Middelaar een niet eerder beschreven politieke sfeer op het spoor, die het beeld van Europa doet 
kantelen. Een abstract politiek systeem verandert in een levende geschiedenis. Ongekend is zijn gave om 
de lezer de stroom van de tijd te doen voelen. 
Met De passage naar Europa trapt Luuk van Middelaar de geschiedenis op haar staart. Een 
overdonderend verslag van de geboorte van Europa. 
 
‘Het begin van een revolutie in de taal en het denken over Europa - F r a n s  T i m m e r m a n s ,  o u d - s t a a t s s e c r e t a r i s  

 v a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  
‘Een nieuw en overtuigend vergezicht’- N R C  H a n d e l s b l a d  

‘Origineel en fraai geschreven - D e  G r o e n e  A m s t e r d a m m e r  

‘Even doorwrochte als meeslepende studie- V r i j  N e d e r l a n d  

‘Pageturner de leest als een politiek-filosofische whodunit’ - F i l o s o f i e  M a g a z i n e  

‘Briljant’- K n a c k  

 
Luuk van Middelaar [1973] is filosoof en historicus. Hij studeerde in 
Groningen en Parijs. Sinds zijn debuut Politicide [1999), bekroond met de 
prestigieuze Prix de Paris, verwierf de ‘toonaangevend politiek 
filosoof’ (Elsevier] een invloedrijke stem in het publieke debat. De 
afgelopen tien jaar leerde hij als politiek adviseur de Brusselse en Haagse 
politiek van binnenuit kennen, en schreef hij voor NRC Handelsblad en 
Knack Sinds 2010 is hij politiek adviseur en de speechwriter van de eerste 
voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. 
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