
In de eerste hoofdstukken van dit boek betoogt J.J.A. Mooij dat morele 
waarden de fundamentele waarden zijn. Wel ontkent hij dat er een 
absoluut geldige moraal bestaat; er is ruimte voor uiteenlopende en 
veranderlijke moralen, die inhoudelijk en structureel van elkaar 
verschillen. Hij verdedigt een vorm van relativisme, die ruimte laat 
voor onderlinge beoordeling en voor een persoonlijke morele keuze. 
In de laatste hoofdstukken komen specifieke gebieden of 
verschijnselen met betrekking tot de moraal aan bod: de herinnering, 
de verbeelding, de literatuur en de cultuur. Tot slot gaat Mooij in op 
de vraag of, en hoe, het begrip ‘beschaving’ kan dienen om culturen en 
culturele ontwikkelingen te beoordelen. 
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