
In deze DVD-serie, met maar liefst 22 afleveringen en 
circa 11 uur televisie, komen 50 internationaal 

bekende denkers aan het woord. Zij gaan in op actuele 
en eeuwige filosofische kwesties als «Wat is de 

mens?», «Bestaat God?», «Wat is het goede leven?» 
en «Zijn wij vrij om te kiezen?». 

De geïnterviewden, onder meer RICHARD RORTY, 

JEAN-FRANCOIS LYOTARD, RUDIGER SAFRANSKI, 

PETER SINGER, HANS-GEORG GADAMER 

en JOHN SEARLE, behoren tot de belangrijkste 

denkers van het afgelopen decennium. 
Zij leggen uit waarom het geluid van klassieke 

denkers als SOCRATES, PLATO, KANT, 

SCHOPENHAUER en WITTGENSTEIN nog altijd 
doorklinkt in actuele debatten. 

Een DVD-serie die u gezien moet hebben. 


