Wereldgeschiedenis

Filosofie

Filosofie is een gezaghebbend, wetenschappelijk verantwoord
en boelend geschreven boek over de kernvragen van de
filosofie. Het boek behandelt de grote filosofen, geeft korte
biografieén en bespreekt de belangrijkste filosofische
scholen. Dankzij de brede insteek is het een prachtig
overzicht van het westerse denken.

Dit boek laat zien hoe relevant filosofie is voor het

dagelijkse leven, het maakt de filosofische kernbegrippen
toegankelijk, geeft voorbeelden van grondige filosofische
analyses en gaat in op de actuel e ethische kwestiesin verband
met de wetenschap, zoals klonen en gentechnologie.
Daarnaast geeft het suggesties om zelf filosofisch bezig te
zijn. Filosofie is te lezen zonder uitgebreide voorkennis en

dat maakt het een uiterst toegankelijk boek en een
uitstekende gids door de boeiende wereld van de filosofie.

‘Een schitterende ver zameling van academische filosofen om
de oningewijde lezer langs de fundamentele vragen te leiden.’
The Humanist



