In Liefde voor gevorderden gaat auteur Richard David Precht op
onorthodoxe wijze in op waarschijnlijk het oudste thema dat de
mens beweegt: liefde. Misschien is liefhebben een kunst? Kan ik
liefhebben wie ik wil? Waarom bestaat liefde eigenlijk?

Richard David Precht gaat langs fundamentele gedachten en
test gangbare theorieén en denkbeelden op hun houdbaarheid.
En natuurlijk langs onze levens, liefdesrelaties, seks, romantiek
en wat er van de liefde overblijft na gezinsuitbreiding.

Filosofie verkondigt vandaag de dag geen grote waarheden
meer, maar legt verbanden en maakt theorieén waarschijnlijk.
Precht brengt de verschillende disciplines bij elkaar die normaal
in hun eigen biotoop leven. Maar hoe een brug te slaan tussen
het Spaans van de sociologie en het Chinees van de genetica?

Over wat we graag geloven over de liefde. Denken mannen en
vrouwen echt verschillend? Worden we werkelijk geregeerd door
onze genen? Wat gebeurt er in onze hersenen wanneer we lief-
hebben en wat verandert daarin wanneer verliefdheid overgaat
in liefde?

En over de rol van individualiteit en het hedendaagse verlan-
gen uniek te zijn. Geen tips over hoe we onze liefde fris houden,
een vurige minnaar kunnen zijn of een uitleg over waarom man-
nen niet kunnen luisteren.

Precht laat ons het avontuur van de liefde met nieuwe ogen
zien. Charmant van toon, sterk in de keuze van de thema's en
overtuigend in de onderbouwing.
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