Waarom denkt vrijwel iedereen dat de aarde op haar ondergang afstevent? We
doen wat we altijd gedaan hebben: ons aanpassen en de wereld veranderen. Het
klinkt misschien naief om te vertrouwen op uitvindingen die we nog niet kennen,
maar alle wezenlijke veranderingen zijn tot stand gebracht door technologie die
we daarvoor nog niet hadden. In De rationele optimist richt Matt Ridley zich op
die vooruitgang. Want alles is beter geworden: we waren 10.000 jaar geleden
met 10 miljoen, nu met meer dan 6 miljard. 99% van die 6 miljard heeft het in
vrijwel alle opzichten beter dan die 10 miljoen van toen. Ridley geeft inzicht in
onze sterke punten en adviseert ons om optimist te zijn. Weg met het

pessimisme!

Over Matt Ridley:

‘We hebben mensen nodig die de wereld niet alleen begrijpen maar ook kunnen
verbeteren. Matt Ridley heeft heel interessante boeken geschreven over de
noodzaak om samen te werken, om dingen tot stand te brengen.’ BILL
CLINTON

‘Fascinerend, grappig en inzichtelijk: zet je aan het denken en maakt je vrolijk.’
STEVEN PINKER

Matt Ridley verdeelt zijn tijd tussen Newcastle en New York, waar hij
gastdocent is aan het Cold Spring Harbor Laboratory. Van hem verschenen
onder andere Genoom. Het recept van de mens, De oorsprong van de moraal
en Wat ons mens maakt. Aanleg en opvoeding, waarmee hij zijn reputatie als
evolutiebioloog definitief vestigde.



