Er is bijna niemand die ons denken zo sterk heeft beinvlioed als
Nietzsche. Nadat de filosofen het misbruik van zijn geschriften
hebben rechtgetrokken en de historici de feiten van zijn leven op een
rijtje gezet, presenteerde Rudiger Safranski de biografie van

Nietzsches denken.

Friedrich Nietzsche (1844-1900), de grote filosoof van de negentiende
eeuw en schrijver met een ijzersterke, gepolijste stijl. Hij wilde, zoals
hij een keer heeft opgemerkt, door zijn denken de dichter van zijn
leven worden. Hij heeft rollen gekozen en maskers opgezet, bijvoor-
beeld die van vrije geest, psycholoog, moralist, profeet en nar, en
toch is zijn denken existentieel, omdat het om de vormgeving van het
eigen leven gaat. Zijn denken is experimenteel omdat heel de traditie
van de kennis en de moraal erin op de proefbank wordt gelegd. En het

is exemplarisch in zijn antwoorden op het probleem van nihilisme.

‘Dit is de heldere Nietzsche-biografie die men van Safranski verwacht
heeft (...) in een door Nietzsche geinspireerde taal, die echter nooit

met hem concurreert.” DIE ZEIT

‘Een meesterwerk.” FOCUS

‘Safranski is een meesterverteller voor werkelijk geinteresseerde

leken’ FRANKFURTER RUNDSCHAU

OLYMPUS



