
Met zijn scepsis en nuchtere mystiek vond Arthur Schopenhauer 
(1788-1860) in zijn dagen weinig weerklank. Later veranderde dat: vele 
grote namen, van Nietzsche tot Richard Wagner en Samuel Beckett, 
vonden bij Schopenhauer wat ze zochten. En nog steeds is 
Schopenhauer actueel. 

Rüdiger Safranski beschrijft hoe Arthur Schopenhauer tot zijn 
filosofie is gekomen en wat deze filosofie voor hem heeft betekend. 
Bovendien schetst hij in dit boek een levendig tijdsbeeld als achter- 
grond voor het leven en denken van deze belangrijke filosoof, die ook 
in deze tijd voor velen een inspiratiebron is. 

'Safranski is erin geslaagd de politieke en filosofische context van 
Schopenhauer op een meesterlijke en toegankelijke manier te ver- 
woorden.' F R A N K F U R T E R  R U N D S C H A U  

'Een ware liefdesverklaring aan de filosofie.' D I E  Z E I T  


