
BURGERSCHAP 

«In een democratische samenleving is de burger 
zelf de absolute en enige hoofdrolspeler.  

Hij staat daarmee centraal in de 
politieke vrijheid en daarmee ook in de 

maatschappelijke verantwoordelijkheden die deze 
vrijheid nu eenmaal met zich mee brengt.» 

- FERNANDO   SAVATER   - 

Dit korte, scherpe, heldere en soms tegendraad-
se zakwoordenboek is onmisbaar voor iedereen 
die zelf wil nadenken over modern burgerschap, 
die probeert beschaafd maar zonder taboes te 
discussiëren met alle medeburgers. Elk van de 
besproken kernbegrippen wordt zo helder en zo 
redelijk mogelijk uitgelegd, omdat helderheid 
en redelijkheid de beste instrumenten zijn van 
burgers tegen de vaagheid, de dubbelzinnigheid 
en de onredelijkheid van hen die de democratie 
geen goed hart toedragen. Dit is een klein boekje 
over een groot onderwerp, en het is van bijzonder 
belang voor iedereen die beseft dat de toekomst 
van de wereld in de handen ligt van vrije burgers. 

«De kern van tolerantie is dat elk mens moet worden 
gerespecteerd, maar zeker niet elke mening 

of elk gedrag!» 
- FERNANDO   SAVATER   - 
 
 

FERNANDO SAVATER 

FERNANDO SAVATER (1947) is een van de bekend-
ste en meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij is 
hoogleraar filosofie aan de universiteit van Ma-
drid en publiceerde talrijke boeken, waaronder 
de internationale bestsellers Het goede leven, De 
waarde van opvoeden, De moed om te kiezen, De zeven 
hoofdzonden en De vragen van het leven. In 1997 
ontving hij voor zijn oeuvre de J.P. van Praag-
prijs van het Humanistisch Verbond en in 2000 
werd hij vanwege zijn inzet voor de democratie 
en tegen het terrorisme door het Europees Par-
lement onderscheiden met de Sacharov-prijs. 

«Savater schrijft aanstekelijke boeken waar 
een mens vrolijk van wordt.» 
-   NRC   HANDELSBLAD   - 

«Savater is een filosoof die swingt!» 
-   LIBÉRATION   - 


