
Sommige gebeurtenissen zijn zó toevallig dat het 
moeilijk is er geen boodschap in te zien. Maar een 
boodschap waarvan? Van een andere werkelijkheid? Is 
er nog een andere werkelijkheid dan de alledaagse? 
In Zo begint iedere ziener waarschuwt de toonaan- 
gevende filosoof Coen Simon dat het hedendaagse 
gevecht om de waarheid tussen geloof en wetenschap 
uiteindelijk de ondergang zal betekenen van het 
belangrijkste wat de mens bezit: zijn persoonlijke 
ervaring. 
In een terugblik op de fantasierijke jaren van zijn 
eigen jeugd legt Simon de lucide krachten van de 
menselijke verbeelding bloot. Zijn zoektocht langs 
de randen van het denken geeft zó’n onverwachte kijk 
op geheugen, tijd, geluk, vriendschap, gevoel, droom 
en magie, dat niemand nog verlangt naar een andere 
werkelijkheid dan de onze. 

Coen Simon (1972) is filo- 
soof en publicist. Zijn 
essays in NRC Handelsblad 
en dagblad Trouw zijn 
spraakmakend in het publie- 
ke debat. Na zijn succes- 
volle Waarom we onszelf 
zoeken maar niet vinden 
riep HP/De Tijd Simon uit 
tot de ‘nieuwe ster aan 
het filosofenfirmament’. 


