Sinds de moordaanslagen op Pim Fortuyn en Theo van
Gogh is de vrijheid van meningsuiting een hot item. Voor
velen geldt ze sindsdien als het belangrijkste grondrecht,
als het hoogste goed. En deze vrijheid zou bedreigd
worden, door religie in het algemeen en de islam in het
bijzonder.

Dit boek beschrijft en analyseert het actuele debat over
vrijheid van meningsuiting. Er is sprake van botsende
waarden. Seculiere overtuigingen staan tegenover
religieuze, secularisme botst met christendom en islam,
vrije meningsuiting wordt afgezet tegen vrijheid van
godsdienst.

Dit recht op vrije meningsuiting is dus meer dan enkel
voer voor juristen. Hier zijn de kernwaarden van de
samenleving in het geding. Het boek eindigt met een
pleidooi voor een rechtstaat die allen recht doet.

Drs. Johan Snel (1961) is historicus. Hij is verbonden aan
de Christelijke Hogeschool Ede als docent journalistiek
en als onderzoeker bij het lectoraat Religie in Media en
Publieke Ruimte.



