
Binnen een liberale samenleving zijn mensen vrij hun leven te leiden 
overeenkomstig hun eigen opvattingen en idealen. Maar die vrijheid kent 
allerlei grenzen die dagelijks ter discussie staan en die veelal door het recht 
worden beheerst. Hoever kan of mag het recht gaan in het begrenzen van het 
goede leven? Deze vraag staat in dit boek centraal. 
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