
Reflecties 2 
Walter Benjamin (1892-1940) was een Duits-Joodse schrijver die in de jaren 1920-1930 
enkele filosofische werken publiceerde, maar zich vooral profileerde als literair criticus. 
Voor zowel Hannah Arendt als Susan Sontag was hij een belangrijk auteur. Beiden hebben 
een essay aan hem gewijd, en die zijn hier in één uitgave samengebracht. Hannah Arendt 
grijpt terug op persoonlijke herinneringen en werkt haar beroemd geworden 
karakterisering van Benjamin als parelduiker uit. Susan Sontag gaat dieper in op zijn 
melancholie, een stemming die Benjamin zelf verbond met zijn geboorte ‘in het teken van 
Saturnus’. In beide portretten verschijnt Benjamin als een dichterlijke denker. 
Vertaald door Dirk De Schutter en Remi Peeters. 
 
Hannah Arendt (1906-1975) was een Duits-Amerikaanse filosofe en politiek denker. Haar 
studies over totalitarisme en revolutie zijn in de politieke theorie incontournable geworden. 
Typerend voor haar werk is de voortdurende verbinding van denken en oordelen. 
Susan Sontag (1933-2004) was een Amerikaanse essayiste en romanschrijfster. Tot haar 
bekendste boeken behoren: Against Interpretation, On Photography en The Volcano Lover. 

 


