
Een groep reizigers, verdwaald en de wanhoop nabij, belandt op een onbekend eiland in de Stille 
Oceaan. Algauw maakt hun argwaan plaats voor bewondering. Het eiland blijkt een thuis te bieden 
aan een welvarende samenleving waarvan de religieuze tolerantie en wetenschappelijke ontwikkeling 
ver vooruitlopen op Europa. 
 
Francis Bacon (1561-1626) geldt als de grond- legger van de moderne wetenschap. Hoe die 
wetenschap eruitziet en welke rol zij speelt in de samenleving, beschreef Bacon in zijn utopie, Nieuw-
Atlantis. Dit werk voorspelde allerlei technologische ontwikkelingen en inspireerde de oprichters van 
de Royal Society. 
 
Deze nieuwe vertaling van Nieuw-Atlantis gaat vergezeld van een uitgebreide inleiding over het leven 
van Bacon, zijn filosofische inspiratiebronnen en de invloed van de tekst. 
 
Thomas Heij studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is redacteur bij het Nexus 
Instituut. Eerder vertaalde hij De Jefferson Bijbel (ISVW Uitgevers, 2016). 
 
‘Het doel van onze instelling is kennis van de oorzaken en verborgen werkingen der dingen, en het 
verleggen van de grenzen der menselijke beheersing tot het voortbrengen van al het mogelijke.’ 
 


