De seksuele revoluties van de late negentiende en de twintigste eeuw zijn niet voorbijgegaan aan
Nederlandse protestanten. Veel wat eerder uit den boze heette, werd ook voor hen oorbaar of althans
bespreekbaar. Vandaag de dag geldt seksualiteit — met name homoseksualiteit — als een identiteits-
bepalend onderwerp, waarover ze hartstochtelijk van mening verschillen. Historisch onderzoek op dit
terrein is echter betrekkelijk schaars.

Deze bundel beschrijft en analyseert hoe ‘het geslachtsleven’ van betekenis is geweest voor pogingen
van Nederlandse protestanten om gestalte te geven aan hun geloof. Daarbij gaat het onder meer over
prostitutiebestrijding en preventie van masturbatie, over seksuele opvoeding en karaktervorming, over
kerkelijke regels inzake het huwelijk en de herkomst van ‘de trouwbijbel’, over homoseksualiteit als
schrikbeeld in vroeg twintigste-eeuwse politieke debatten en als terugkerend — maar veranderlijk —
thema in het Reformatorisch Dagblad, over de opkomst van ‘de ex-homo' en over de manier waarop PJ.
Meertens — vereeuwigd door JJ. Voskuil in Het Bureau — mystiek aan erotiek paarde, en feit aan fictie,
maar de daad bij het woord voegde.
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