
Filosoferen met kinderen 
 
MET DEZE REEKS IS FILOSOFEREN KINDERSPEL! 
 
In dit boek vind je zes grote vragen. Voor kinderen die een heleboel belangrijke vragen in hun hoofd 
hebben over zichzelf, het leven en de wereld. Voor volwassenen die samen met kinderen op zoek willen 
gaan, nadenken en een dialoog willen aangaan. Want kant-en-klare antwoorden vind je niet altijd! 
 
Mag je stelen om te kunnen eten? 
 
Moet je lief zijn voor anderen? 
 
Moet je anderen helpen? 
 
Moet je alles vertellen? 
 
Moet je altijd gehoorzamen aan je ouders? 
 
Moet je altijd kunner doen wat je wilt? 

 


