
‘Filosofie stelt vragen over zaken die we in ons alledaagse leven als vanzelfsprekend 
beschouwen. Dat geldt ook voor democratie, vrijheid en gelijkheid. Maar ondertussen 
staan deze waarden onder druk. Dit boek hoopt de belangrijke vragen over democratie te 
stellen en inzicht te bieden in de problemen die zich voordoen in de democratie. Opdat het 
nooit (meer) vanzelfsprekend wordt.’ 
 
Al eeuwenlang breken filosofen zich het hoofd over de aard en het nut van democratie. Is 
democratie hetzelfde als de meeste stemmen gelden of is dat een tirannie van de 
meerderheid? Moeten we antidemocraten hun democratische rechten gunnen of kunnen 
we ze beter de mond te snoeren? Leidt democratie noodzakelijkerwijs tot het beste beleid 
of zijn belangrijke beslissingen beter af in handen van experts met verstand van zaken? En, 
wat belangrijk is voor een moderne multiculturele samenleving, werkt een democratie wel 
als burgers onderling heel verschillend zijn? 
 
In deze toegankelijke introductie komen zowel oude als eigentijdse filosofen aan het woord 
over een politiek systeem dat wij als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Wat kunnen 
we leren van denkers als Plato, Rousseau, Habermas en Sandel over de problemen waar de 
moderne democratie mee geconfronteerd wordt, zoals populisme en religieus 
fundamentalisme? Dit boek biedt een rijk palet aan filosofische beschouwingen op het 
democratische ideaal en op de weerbarstige praktijk, waarin de democratie telkens 
opnieuw op de proef wordt gesteld. 
 
‘Democratie geeft geen garantie dat burgers gelukkig, welvarend, gezond, wijs, vreedzaam 
of rechtvaardig zullen zijn. Het gaat het vermogen van elke regering te boven om dit soort 
doelen te bereiken, ook democratische regeringen kunnen dit niet. Sterker nog, in de 
praktijk hebben democratische regeringen hun idealen altijd onvoldoende weten te 
realiseren.’ 
– Robert Dahl 

 


