
Het stormt in het Nederlandse landschap. In de discussie over de inrichting van het landschap staan 
boeren, de voedselproducenten, lijnrecht tegenover natuurbeschermers. Het produceren van voedsel 
is een gerechtvaardigd doel, maar is er een grens? Het debat over natuur versus veehouderij wordt 
gevoerd vanuit verschillende morele opvattingen en ethische theorieën. Wat is belangrijker? Laten we 
de natuur zijn gang gaan of beheren we actief ten behoeve van het welzijn van onze fauna? Is er ruimte 
voor de wolf die zich spontaan in Nederland gevestigd heeft? Is er ruimte om dieren met rust te laten? 
Boeren en natuurbeschermers voeren het debat met eigen ethische overwegingen die deels 
overlappen, maar deels tegengesteld zijn. Martin Drenthen ontrafelt van beide partijen de argumenten 
en plaatst deze in een ethisch kader, zodat de discussie helder gevoerd kan worden. 
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