Epictetus brengt een strikte tweedeling aan tussen wat wel en niet in onze macht ligt. Een mens heeft
macht over zijn houding ten opzichte van wat hem overkomt, maar niet over wat hem overkomt.
Gezondheid, aanzien, rijkdom: maak je er niet druk om en neem het zoals het komt. Deze
levenshouding leidt tot volmaakte vrijheid en geluk.

In deze editie van het Verzameld werk zijn alle overgeleverde teksten van Epictetus in een band
opgenomen: de Colleges, de fragmenten en het Handboekje. Boter en Brouwer hebben ze voorzien
van een inleiding, samenvattingen en aantekeningen.

Epictetus’ filosofie bevat praktische lessen voor het dagelijks leven, ook voor mensen van nu.
‘Een ideaal boek om je denken te laten vormen door een stoicijn. Reken maar dat er raakvlakken zijn
met ons hoogmoderne leven.’ Het Goede Leven
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Brouwer is vertaler van onder andere Dante en Boethius.



