
Dit boek is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende 
beschouwing ineen. Ger Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere 
mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn geworden wie we zijn. 
Sinds Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is ‘de geest uit de 
fles’. 
 
De filosofie van de afgelopen vier eeuwen laat zich beschrijven als één lange 
worsteling met de erfenis van de religie. Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur 
is van die worsteling doordrongen. 
 
Beeld- en geluidsfragmenten bij dit boek zijn te vinden op de site www. 
degeestuitdefles. com. 
 
Ger Groot (1954) is schrijver en filosoof. Hij publiceert regelmatig bladen Trouw en 
nrc Handelsblad. De geest uit defies is de neerslag van een populaire collegereeks 
die hij jarenlang gaf aan zijn studenten in Rotterdam. 
 
Andere boeken van zijn hand zijn onder meer Twee zielen, Vier ongemakkelijke 
filosofen, Religie zonder God en Plato in tijden van Photoshop. 
 


