Wat hebben wij en Aristoteles gemeen? Veel meer dan je denkt!

Aristoteles was een buitengewone denker, misschien wel de grootste aller tijden. Maar de vraag die
hem het meest bezighield was tamelijk gewoon: hoe word je gelukkig?

Edith Hall geeft ons tien praktische adviezen van Aristoteles die ons meer over onszelf en onze
beslissingen leren. Deze eeuwenoude wijsheid helpt ons onder meer bij het solliciteren, het vinden
van de juiste partner en vrienden, en het overwinnen van tegenslagen. Hall belicht verrassende en
onbekende aspecten van Aristoteles’ leven en werk. Maar vooral ontdekken we hoe zijn filosofie een
kompas is op onze weg naar het goede leven.

‘Geweldig en op het goede moment. [...] Edith Halls boek heeft gezag, is aangenaam leesbaar, helder
en toegankelijk. De lezer krijgt zicht op Aristoteles als iemand die evengoed dacht over het menselijk
hart als over de menselijke geest. Hall geeft ons een Aristoteles voor onze tijd [...]. Van harte
aanbevolen.” — Stephen Fry

Edith Hall, een van de meest vooraanstaande Britse classici, is hoogleraar aan King’s College,
Londen. Ze ontdekte Aristoteles op haar twintigste, en hij veranderde haar leven voorgoed.



