
Over de Latijns-Amerikaanse filosofie is in ons land weinig bekend. Wie kent er José Martí of Enrique 
Dussel? Dat zijn zeer invloedrijke denkers die eens niet vanuit een Europees gedachtegoed vertrekken. 
Latijns-Amerikaanse filosofie is bevrijdingsfilosofie. Het is een denken dat zich bewust is van zijn 
koloniale verleden én van zijn eigen wortels. 
 
Het gaat Marti en Dussel om een denken dat zich fundeert op een ‘wij’, het erfgoed van moeder aarde, 
la Pachamama. Aan de hand van Dussel ontwikkelt kenner Wil Heeffer een filosofie die ons een breder 
perspectief op de wereld geeft. Op naar een betere wereld, ditmaal zonder slaven en barbaren. Een 
wereld van Buen vivir, zonder economische dwang, waarin het leven in alomvattende zin centraal staat 
en waarin de politiek tot doel heeft om mens en natuur veilig te stellen. Te idealistisch? Wil Heeffer 
denkt van niet. Leve de cosmovisión! 
 
‘Niet alle antwoorden leiden naar de wereld die we allen wensen. 
Maar één ding is zeker: het gaat om de lange termijn - la Vida - en niet om de korte termijn, de tijd 
waarin politici en economen denken.’ 
 
Wil Heeffer studeerde filosofie in Tilburg, Amsterdam en Rotterdam. Hij volgde colleges bij Jürgen 
Habermas en Richard Bernstein aan het Inter- University Centre of Postgraduate Studies in Dubrovnik. 
Verdere expertise ontwikkelde hij via colleges van Enrique Dussel, de Argentijns-Mexicaanse 
grondlegger van de bevrijdingsfilosofie, e Heinz Kimmerle, de grondlegger van de interculturele filosofie 
in Nederland. In Cuba werkte hij mee aan conferenties over het werk van José Martí. 


