‘Een zachte revolutie en innovatie van het rechtssysteem zou op kleine schaal
uitgeprobeerd kunnen worden in een land als Nederland, waarmee het zich als gidsland kan
onderscheiden.

De klimaatcrisis is even verwarrend als urgent. De situatie waarin onze samenleving zich
bevindt, vertoont duidelijke parallellen met die van 1789. Toen moesten tijdens de Franse
Revolutie de monarchie en landadel hun rechten delen met de boeren, burgers en buitenlui.
Vandaag de dag heeft de levende natuur net zo weinig rechten als de horigen en lijfeigenen
van toen. Er lijkt opnieuw een revolutie nodig om ook deze rechten af te dwingen.

Willen we voorkomen dat de natuur haar rechten opeist met uitstervende ecosystemen en
daaraan verbonden voedseltekorten en migratiestromen, dan zullen we ook het
niet-menselijk leven moeten integreren in ons rechtssysteem en staatsbestel. De levende
natuur is letterlijk en figuurlijk de brandstof van onze cultuur, en zij verdient gelijke
bestaansrechten. In Rechtsgelijkheid voor de natuur vertelt Erik Kaptein waarom en hoe.

Erik Kaptein studeerde in 1982 af aan de Wageningen Universiteit & Research als
landschapsarchitect. Hierna werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan zijn
promotieonderzoek naar landschappelijke woonvormen. In zijn verdere loopbaan bij
diverse ruimtelijke adviesbureaus en overheden staat de relatie tussen de mens en de
levende natuur centraal.



