
Onze wereld draait door. De digitalisering en de alomtegenwoordigheid van sociale media, de 
neoliberale focus op de economie, de stijgende migratie en de omstreden positie van de Europese 
Unie doen het vertrouwen in de democratie en onze rechtsstaat wankelen. Herman Lauwers gaat in 
dit boek op zoek naar een positief alternatief voor de populistische reactie op deze crisissen. Dat vindt 
hij door een brug te slaan tussen het emancipatorisch liberalisme, met gelijke kansen op ontplooiing 
voor iedereen, en het communitarisme, de overtuiging dat dat ontplooien gebeurt binnen 
gemeenschappen. Die brug definieert hij als links-liberalisme. 
 
In Links-Liberalisme vat Lauwers heel wat begrippen en stromingen uit de politieke filosofie helder 
samen in een vlotte schrijfstijl. Zijn relaas is geen partijprogramma. Wel is het een sokkel waarop 
zowel sociaaldemocratische, sociaalliberale, christendemocratische als ecologische partijen en hun 
aanhangers kunnen terugvallen om de rechtsstaat waarin we leven aan te passen aan de 
omstandigheden van de 21ste eeuw. 
 
Links-Liberalisme is zinvol leesmateriaal voor al wie een leidraad zoekt doorheen zovele meningen en 
debatten, en bekommerd is om de toekomst van het Avondland. 
 
Herman Lauwers zwerft al veertig jaar tussen sociaal-cultureel werk en actieve politiek. Hij was 
ooit een invloedrijk nationaal scoutsleider, later twintig jaar lang parlementslid en fractieleider (van VU 
en Spirit) en nu is hij actief als voorzitter van enkele socio-culturele organisaties in de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 


