Grondige analyse van de huidige politieke crisis door een van ‘s werelds meest bewonderde filosofen

Het politieke debat is sterk gepolariseerd en we lijken niet meer in staat om met elkaar te
communiceren. Tot zover niets nieuws. Filosofe Martha Nussbaum ziet echter een simpel feit dat
vaak over het hoofd wordt gezien als de kern van het probleem: het politieke is altijd emotioneel.

Mondialisering heeft bij miljoenen mensen in het Westen gevoelens van machteloosheid veroorzaakt,
waardoor ‘de schuld’ wordt gelegd bij de ander (immigranten, moslims of culturele elites). De
verkiezing van Donald Trump en de stem voor Brexit zijn hiervan de meest recente voorbeelden,
maar Nussbaum bewijst dat deze ‘schuldpolitiek’ aan alle kanten van het politieke spectrum te vinden
is.

Zich baserend op zowel historische als hedendaagse voorbeelden, ontrafelt zij in Het koninkrijk van
de angst dit web van politieke gevoelens en biedt zij hoopvolle alternatieven.

‘Juist in deze tijd snakken we naar een beter begrip van politieke emoties. Een hoogst actueel boek.’
— The New Republic

‘Nussbaums stijl is elegant, oprecht en poétisch. Op ontroerende wijze beschrijft ze hoe pijnlijk het is
de eigen kwetsbaarheid te onderkennen.” — The New Yorker

MARTHA NUSSBAUM (1947), een van de beroemdste filosofen ter wereld, is hoogleraar
rechtsfilosofie en ethiek aan de universiteit van Chicago. Van haar verschenen in vertaling onder
meer Oplevingen van het denken, Niet voor de winst, De nieuwe religieuze intolerantie en Politieke
emoties. Nussbaum ontving 56 eredoctoraten van universiteiten over de wereld.



