
Hypocrisie is overal. We zijn tegen milieuvervuiling, maar gaan met het vliegtuig op vakantie. We 
keuren leugens af, tot we onze eigen belastingaangifte invullen. En we hebben een hekel aan 
huichelen, tenzij we het zelf doen.
Waarom heeft hypocrisie toch zo’n slechte naam? Filosofie en wetenschap laten zien dat iedereen 
hypocriet is én dat dit helemaal niet erg is. Sterker nog: we kunnen wel wat meer hypocrisie 
gebruiken.
Met veel vaart en humor schijnt Rik Peters een nieuw licht op hypocrisie. Ontdek waarom echte 
dierenvrienden nooit veganist worden, waarom alleen konkelende politici je stem verdienen, en 
waarom jouw huichelarij de wereld kan redden.

Rik Peters (1987) is journalist. Hij schrijft over wetenschap en filosofie. Rik is een grote fan van 
hypocrisie, maar heeft zichzelf er nog nooit op kunnen betrappen.

Jij, lieve lezer, bent gewoon een hypocriet. En gelukkig maar.


