
De Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose schreef het klassieke werk over ubuntu. Deze filosofie 
verandert onze kijk op taal, politiek, religie, het rechtssysteem, onze omgang met de aarde en met 
elkaar. 
 
Vanuit ubuntu is het bestaan een continue stroom, waarin alles steeds een balans zoekt. Ubuntu 
heeft niet alleen Afrika, maar ook het Westen veel te bieden. 
Uit het voorwoord: 
 
‘Dit boek is geschreven [...] als een oproep om bij te dragen aan de dialoog die waarheid, 
gerechtigheid en vrede beoogt onder alle kinderen van Moeder Aarde die een onvolledige, 
vertekende genealogie hebben zolang Afrika geheel buiten beschouwing blijft.’ 
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