
Opperrabbijn Jonathan Sacks stelt dat we de moraal in onze westerse cultuur zijn kwijtgeraakt. Allerlei 
sociale structuren vallen uit elkaar en een steeds feller publiek debat stagneert maatschappelijke 
vooruitgang. Als de toekomst van de westerse beschaving ons dierbaar is, moeten we bouwen aan een 
gemeenschappelijke morele basis. Dit boek biedt een inspirerende visie op de wereld, waarin we in 
onderlinge verbondenheid kunnen samenleven en angst niet nodig is. 
 
Rabbi Jonathan Sacks is een van de belangrijkste religieuze leiders en filosofen van dit moment. In 
2016 ontving hij de Templetonprijs als erkenning voor zijn ‘uitzonderlijke bijdragen aan het bevestigen 
van de spirituele dimensie van het leven’. Rabbi Sacks is de auteur van meer dan 30 boeken. In zijn 
vorige boek Niet in Gods naam (2016) beschreef hij het fenomeen van religieus extremisme en geweld 
dat in Gods naam wordt gepleegd. 

 


