
Woord vooraf 7 
 
DEEL 1: IN DE MACHT VAN DE AFSTAMMING, 1776-1808 
 
1 ‘Wat heeft het lot mij voor familie gegeven?’ 13 
2 Een jeugd in Koningsbergen 28 
3 Drie hartstochten van het tijdperk 45 
4 Een jeugdvriendschap 65 
5 De eerste grote liefde 76 
6 Een nieuw begin 85 
7 Als stagiair in Berlijn 98 
8 Op eigen benen 120 
9 ‘Verbannen’ 130 
10. Het bonte leven 138 
11. De verjaagde referendaris 159 
 
DEEL II: PENIBELE VRIJHEID - DE JAREN ALS KAPELMEESTER, 1808-1814 
 
12 Het grote debuut 175 
13 De muziekdirecteur van Bamberg en zijn schaduw 190 
14 De waanzin van een kunstenaarsliefde 215 
15 Worsteling met het lichaam 225 
16 In de macht van de geschiedenis 241 
17 Napoleon en de magnetiseur 262 
18 Plezier in verandering 276 
19 Lotgevallen van de afgrond 295 
 
DEEL III: DE WILDE KAMMERGERICHTSRAT, 1814-1822 
 
20.  Voorboden van de roem 313 
21. Undine – en geen einde 324 
22 Berlijnse dagen en nachten 335 
23 Hoffmann komt in de mode 344 
24 De verbeelding op zoek naar leven 361 
25 De juridische blik in de afgrond 376 
26 Voor de laatste keer: Johannes Kreisler 385 
27 Het grote lachen 391 
28 Onder de ‘demagogen’ en hun belagers 403 
29 De schittering voor het einde 418 
30 Sterven 428 
 
Epiloog 432 
 
Appendix: Hoffmanns leefwereld verbeeld 436  
Chronologie 441 
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