
‘De bede “leid mij niet in bekoring” betekent: “laat mij niet zien wie ik ben”.’ 
ARTHUR SCHOPENHAUER 
 
Manipulerende populisten, aanklachten van fake news en samenzweringstheorieën op internet: ze zijn 
aan de orde van de dag. Nooit leek de waarheid meer onder vuur te liggen dan nu, nooit werd er meer 
en systematischer gelogen dan tegenwoordig. Maar volgens filosofe Bettina Stangneth is de wereld al 
leugenachtig sinds het bestaan van de mensheid. Stangneth ontleedt de boeiende, specifiek 
menselijke drang tot liegen in haar nieuwste essay Leugens lezen. Haar filosofische benadering leert 
ons over de mens en de leugen en beantwoordt kritische vragen. Bestaat er wel zoiets als de waarheid? 
Wat leren leugens ons over denken en over onszelf? Bevindt kennis zich in onwaarheden en zo ja, hoe 
komen we aan die kennis? 
 
Op heldere en provocerende wijze geeft Stangneth antwoord op deze vragen en dwingt de lezer na te 
denken over zijn eigen handelen en moraal. 
 
‘Een actueel, vooruitziend en elegant geschreven werk over de filosofie vrn de leugen.’ – Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 
 
BETTINA STANGNETH (1966) studeerde filosofie in Hamburgen promoveerde op een proefschrift over 
Immanuel Kant en het radicale kwaad. Ze werd wereldberoemd met haar boek Eichmann in Argentinië 
dat werd bekroond met de NDR Kultur Sachbuchpreis. Leugens lezen is een vervolg op haar laatste 
boek, Het kwade denken. 

 


