Hoe kun je een euro met winst verkopen? Waarom bepaalt George Clooney onze smaak? Zijn we
allemaal racisten?

We zijn dagelijks irrationeel en ontdekkingsschrijver Michiel van Straten maakt dit op fascinerende,
confronterende en spectaculaire wijze duidelijk door antwoord te geven op bovenstaande vragen - en
meer. Hoewel we graag denken dat we afgewogen beslissingen nemen, laten we ons gedrag
dagelijks beinvloeden door allerlei vormen van irrationaliteit.

Wetenschappers beweren dat 95 procent van ons gedrag wordt gestuurd door ons onbewuste. Lijkt
datje overdreven? Laatje dan meevoeren in de verrassende verhalen over onze dagelijkse
irrationaliteit. Onderbouwd door wetenschappers, onbeholpen in praktijk gebracht door de gewone
mens. Je zult zien dat klassiek geworden psychologische experimenten verhelderende verklaringen
bieden voor het bestaan van racisme, woekerpolissen, filerijden, budgetoverschrijdingen,
homeopathie, de vrijdagmiddagborrel en nog veel meer.

Over Tien verdwenen dagen
‘Kennis met hartstocht. [...] Van Straten maakt er iets bijzonders van.” De Volkskrant

Michiel van Straten is al tien jaar actief als schrijver en schrijfdocent. Van hem verschenen eerder de
boeken Onzeker op Zee, Zee van IJs en Tien Verdwenen Dagen. Daarnaast schreef hij onder andere
voor Quest, Historiek en National Geographic Junior.

In Dagelijks irrationeel rekent Michiel van Straten af met de mythe van de Homo Rationalis aan de
hand van voorbeelden en experimenten over discriminatie, groepsdruk, het omstandereffect,
perceptiefouten, de geheugenillusie en nog veel meer krachtige psychologische fenomenen. We
blijken schrikbarend weinig gebruik te maken van ons gezond verstand. Lees in dit boek hoe dat zit.



