
Hopen op een gezond kind is tegenwoordig kiezen voor een gezond kind. Vroeger kon een moeder 
alleen maar blind vertrouwen dat haar kind niets mankeerde. Met prenatale screening is het nu 
mogelijk tijdens de zwangerschap al te zien of er iets aan de hand is. Vaak is het goed, soms niet. 
Ouders zullen dan een ondoenlijk vonnis over de zwangerschap moeten vellen: het kind behoeden of 
behouden voor zijn toekomst. 
 
Met gevoel voor de impact van de beslissing zoekt Marcel Zuijderland uit wat de morele 
verantwoordelijkheid is van ouders in het prenatale test-tijdperk. 
 
‘Een fraai, empathisch en genuanceerd betoog, met aandacht voor alle morele en emotionele 
aspecten van abortus en prenatale screening. Een goed en leesbaar boek dat de mogelijkheid 
opent om echt over deze kwesties te denken en te praten.’ 
 
- Klaas Rozemond, auteur van Het aardse leven en Filosofie voor de zwijnen. 
 
‘Een evenwichtige beschrijving van de dilemma’s rondom prenatale screening. De feiten, het 
gevoel, de nuance bij de overweging van de onmogelijke keuze krijgen volledig ruimte. Een 
boek dat je moet lezen, zowel aanstaande ouders als professionals en beleidsmakers.’ 
 
- Dr. Michel Weijerman, kinderarts en specialist voor kinderen met het syndroom van Down. 
 


